Tot ooit!

50 vrolijke en verdrietige verhalen
over afscheid

De eerste associaties bij afscheid zijn: tranen en verdriet,
einde oefening, moeilijk.
Er is zelfs een liedje dat het bestaan ervan ontkent.

Maar afscheid kan net zo goed de poort tot iets nieuws zijn.
Noodzakelijk, tijdelijk, onvermijdelijk, luchtig

gedwongen of gewenst.

Gepaard met opluchting

of loodzwaar.

Definitief

of tot ooit!

Deze verhalen stemmen vrolijk en/of tot nadenken
te gebruiken bij een toespraak

of als steun bij een beslissing

om te huilen of om te gieren.

Ze zijn van altijd en overal
van en voor iedereen!

Willem de Vos werkte jarenlang als leraar, consultant en
rector-bestuurder in het voortgezet onderwijs. Hij is theoloog,
schrijver en verhalenverteller, trainer, coach, echtgenoot en
grootvader.
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