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Stop met moeders de schuld
geven en vaders negeren
Hoe we kinderen beter kunnen beschermen
tegen huiselijk geweld

Op 20 november 2025 vindt het 12e Jaarcongres Huiselijk Geweld
plaats (georganiseerd door partner Logacom). Het boek zit dan
inbegrepen bij de congresprijs. Kijk op www.huiselijkgeweldcongres.nl
voor meer informatie.

Tijdens de Week van de Kindermishandeling geeft David Mandel drie
masterclasses. Hier zit het boek ook inbegrepen bij deelname. Kijk op
www.mandel.logavak.nl voor meer informatie.

Wereldwijd delen slachtoffers van huiselijk geweld een schrijnende
ervaring: ondanks hun inspanningen om hun kinderen te beschermen,
worden ze vaak beschuldigd van het tegenovergestelde. Ze zouden hun
partner boven hun kind verkiezen, tekortschieten in hun beschermende
rol, of proberen de andere ouder van het kind te vervreemden. Zulke
beschuldigingen, vaak zonder grondig feitenonderzoek, kunnen leiden
tot ingrijpende beslissingen, zoals het scheiden van kinderen van hun
moeders. Deze schadelijke aannames vinden gemakkelijk
voedingsbodem in systemen die het gedrag van vaders negeren, terwijl
moeders wél worden aangesproken op de gevolgen van het geweld.

In dit baanbrekende boek, geschreven voor professionals, slachtoffers
én plegers, fileert David Mandel de hardnekkige cultuur waarin moeders
impliciet de schuld krijgen en vaders buiten beeld blijven. Aan de hand
van zes wijdverbreide mythes laat hij zien hoe deze dynamiek werkt.
Vervolgens introduceert hij het door hem ontwikkelde Safe & Together-
model: een praktische, toepasbare aanpak die professionals helpt om
effectiever en rechtvaardiger te handelen in situaties van huiselijk
geweld.

Met behulp van casestudy’s en getuigenissen van behandelaren en slachtoffers biedt Mandel concrete handvatten
om:

situaties te herkennen waarin moeders onterecht worden beschuldigd en vaders buiten schot blijven, met het kind1.
als grootste slachtoffer;
te begrijpen dat het plegen van huiselijk geweld ook een opvoedingskeuze is;2.
onze systemen te verbeteren zodat ze ethischer, efficiënter, veiliger en effectiever reageren op huiselijk geweld;3.
plegers aan te spreken op hun rol als ouder;4.
beschermende ouders, vaak moeders, de erkenning te geven die ze verdienen;5.
nieuwe werkwijzen in te zetten om meer kinderen veilig bij hun beschermende ouder te laten opgroeien.6.

Dit boek nodigt uit tot een gendersensitieve blik op huiselijk geweld en biedt inspiratie om als professional met meer
scherpte, rechtvaardigheid en effectiviteit samen te werken met ouders en kinderen én met het professionele netwerk
eromheen.
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